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Op het Sint-Cecilia-feest van 27 november 2010, in een verrassende 
Artistieke Mozaïek, werden de instrumentale optredens afgewisseld met 
enthousiaste zangstonden en verstilde poëzie en sfeervol omkaderd door een 
reeks recente schilderijen van onze saxofonist-schilder Jef Van Diest.   
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Bij een uniek jubileum 
 
 
 
Ik zie zo voor mijn ogen de verrassing, de verbazing, de verwondering en de bewondering van 
mijn betovergrootvader Petrus Joseph Juwet, zijn vrouw Maria Anna Leneer en hun kinderen 
Felix (8 jaar), Katrientje (7 jaar) en Rikus (3 jaar en later mijn overgrootvader), op die 
wellicht zonnige kermiszondag van ’t jaar 1846, toen de statige paardenprocessie en het ganse 
toegestroomde kerkvolk werden opgeschrikt door de eerste onverschrokken klanken van de 
pas geboren ‘Fanfares Saint-Martin de Castres’.  
 
Wat een tumult moet het zijn geweest, op het dorpsplein, 165 jaar geleden! Wat een fierheid 
ook wanneer de eerste emotie was verdwenen, en de notabelen, burgemeester De l’Arbre en 
gemeentesecretaris Andreas De Crem  voorop, pastoor Swalus, onderpastoor De Brayl en de 
ganse feestelijke processie, bij zoveel klankgeweld mochten groeten van op het bordes van 
hun woning. Geen ander dorp uit de verre omgeving kon bogen op een eeuwenoude 
paardenprocessie en geen ander kon, zoals zij, voor het eerst uitpakken met een eigen 
muziekvereniging.  
 
Het initiatief van enkelen, de morele en vooral financiële steun van velen, waren duidelijk de 
moeite waard geweest. Die twee repetities per week waren af en toe wat zwaar. De 
onverharde en onverlichte dorpswegen mogelijk zelfs hinderlijke struikelstenen. Misschien 
werden de stappen vandaag nog wat onwennig gezet, waren de marsen nog ietwat aarzelend 
gespeeld, misschien was de groep muzikanten nog niet zo groot, maar er klonk zoveel iever 
uit de blinkende instrumenten, en  - hoort dat eens! – het klonk zo hard, meneer! 
 
Vandaag, anno 2011, en 165 prille lentes later, is diezelfde fierheid er nog steeds. Nog steeds 
is er de eeuwenoude paardenprocessie, en nog steeds bestaat diezelfde fanfare, ondertussen 
Koninklijke Fanfare geworden, vernieuwd, verjongd, verruimd, en verworden tot een 
evenwichtige harmonie. Nog steeds is die harmonie kind van het eigen dorp. Als fanfare werd 
ze gedragen en gevoed door een massa families, decennium na decennium. Als 
muziekvereniging werd ze gekoesterd, met feesten, eetfestijnen, concerten, optochten, 
toneelopvoeringen, dansdagen en dansavonden in het dorpse leven ingebakken.  
 
De verrassing, verbazing en bewondering van toen willen het bestuur en de muzikanten ook 
vandaag verdienen. Dirigent na dirigent heeft professioneel werk geleverd, muzikant na 
muzikant heeft zijn amateurschap veredeld, bestuur na bestuur heeft, vaak ongezien, het 
kostbare muzikale schrijn zorgvuldig bewaard, beschermd en doorgegeven.  
 
Onze muzikanten, vandaag, willen jubileren, dankbaar en fier. Ze hadden geen zin om te 
wachten op rondere cijfers, zoals 170 of 175. Neen, 165 is uniek, en – hier ligt een groot stuk 
van de echte waarheid – we feesten toch zo graag, mevrouw! 
 
2011 wordt voor onze muziekvereniging, en voor Kester, een feestelijk jaar! 
 
 
Willy  
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Al hebben we nog geen definitieve naam voor deze podium-band, toch moeten we vaststellen 
dat hij past in een oude traditie van onze fanfare. In het ‘Verhaal van Jef’  hebben we een 
gelijkaardige uitwas uit het verleden opgegraven. Ooit immers is er ook ‘bal’ gespeeld, na een 
toneelopvoering of onder de pauze ervan, op Cecilia en het daarbij horend eetfestijn. Tot de 
uitvoerders behoorden toen Milo (alias Emiel Dedoncker), Jef Vierendeel, Roger Musch, 
Herman Goossens, Lucien Bontridder en, hoe kon het anders, Jef Roobaert met zijn 
accordeon.   
 
Bij die ‘ooit’ en de illustere Ceciliafeesten van toen, hoorde, naast het eetfestijn, ook een 
memorabele kroegentocht. En er vielen toen heel wat kroegen die te bezoeken. Van bij 
Josefine tot bij Germaine Van Rossom waren er drankgelegenheden te over. Wie die tocht 
over het dorpsplein, bij de koster en bij Fanny, bij meter Treze en bij meter Prauw, in ’t 
Bergsken Op (of was het nog bij Toetjes) en bij Luiter, en tot bij Pie Musch in de 
Patattestraat, bij Denise van Troemeleer… overleefde, kon een stevig maal het best gebruiken. 
Vandaag, bij gebrek aan ‘kroegen’, hoeft het maal niet meer zo stevig te zijn, maar de muziek 
mag alleszins niet ontbreken. En, zoals bleek tijdens ons jongste Ceciliafeest, is die muziek in 
goede handen! 
 
 
 
 
 
 

Uit de fanfarefamilie… 
 
 
 
 
 

Het verhaal van Jef (3) 
 
… Ons klein muziekske… 
 
 
Op het jongste Ceciliafeest hebben ze de show 
gestolen. Toen het officiële programma was 
afgewerkt, werd het podium ingenomen door Jef 
Roobaert (accordeon), Jef Van Diest (saxofoon), 
Freddy Danau (gitaar) en Marcel Vellemans 
(slagwerk). De reeds eerder beloofde zangstonden 
kwamen er toen pas echt aan. De ganse zaal 
beleefde een meer dan gezellige na-avond en kon 
zelfs genieten van het spontane en fel gesmaakte 
solo-optreden van Willy Ryckaert (inmiddels 
nieuw lid en trombonist) met een repertoire van 
Franse Chansons. 

Schenk een abonnement op Naklanken aan familie of vrienden die buiten 
Kester zijn gaan wonen, maar die – wees er zeker van – zullen waarderen 
nog eens wat Kesters nieuws te mogen lezen… Ook zij zullen nog prettige 
dorpse herinneringen hebben aan de dagen dat zij uitkeken naar het spelen 
van de processiemarsen, naar de concerten, of gewoon naar de klankrijke 
fanfaremuziek.  

… en dat alles voor amper € 5,-….!
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Uit de fanfarefamilie… 
 
 
Treuren bij een heengaan… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Op 24 oktober 2010 overleed te Leerbeek in 
de seniorie ‘Kesterberg’ de alomgekende 
Marcel Baillieu, echtgenoot van Margriet 
Leuckx. Marcel was te Kester geboren op 2 
februari 1924 en woonde een leven lang in 
wat vandaag de Cypriaan Verhavertstraat is.  
 
Zoveel landen heeft hij, als vrachtvoerder, 
doorkruist en bezocht. In vele reizen hebben 
Margriet en Marcel die tochten voortgezet. 
Maar in hart en ziel waren ze beide innig 
verbonden met hun Kester, zijn mensen, zijn 
feesten en, dankbaar zijn we daarom, met 
zijn muziekmaatschappij. Hun steun was 
hartelijk, spontaan en uiterst gul. Ons 
gedenken is navenant: ongemeten en warm!  

Amper drie jaar na haar echtgenoot en 
onze trouwe Herman Vermeren heeft, 
onverwacht, op dinsdag 4 januari, ook 
Marie-Louise Vannimmen (1932-
2011), Raoul Merckxstraat 29, afscheid 
moeten nemen van haar dierbaren en van 
ons allen. Een leven lang en zeer intens 
leefde ze mee met haar Kester, zijn 
Paardenvolk, zijn fanfare, zijn kermissen 
en zijn feesten.  
 
Daarom zal ze hier ook blijven 
voortleven in het hart, de herinneringen 
en de vriendschap van velen uit haar 
dorp. De fanfarefamilie zal Herman en 
Wis blijven gedenken en meedragen, 
zoals men zijn kostbaarste vlag koestert 
en toont.  
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Mogen onze Naklanken  bijdragen om een  
warme en blijvende herinnering aan deze 
dierbaren uit onze kring levend te houden.  

 
 
 
Een quizavond in De Cam 
 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Heemkundige Kring van Gooik op 12 november 
2010 een Quizavond in De Cam. Even traditioneel is de deelname van onze harmonie aan 
deze uitdaging. De ambitie om binnen de eerste tien te eindigen werd telkens waar gemaakt, 
om zo dicht mogelijk bij of zo mogelijk op het podium te staan, nog niet. Dit jaar bestond de 
ploeg uit Kirsten Musch, Elke Minner, Patrick Sichien en, als reservist voor de jarige Dorien, 
voorzitter Willy. Van de 29 deelnemende ploegen, meestal geroutineerde en haast 
professionele zoals bleek, werd de Kesterse Harmonie de achtste, de eerste van Groot-Gooik, 
de eerste met twee jonge dames in de ploeg… Er zit bagage in onze harmonie, zeker weten!   
 

…en oprechte dankbaarheid t.o.v. ‘onze’ drukker 

      

Stil en ongedwongen, maar met volle 
overtuiging en blije genegenheid, heeft  
Adrienne Vandersmissen (1923-2011), 
Edingsesteenweg 354, met onze harmonie 
meegeleefd. Gul en spontaan heeft zij ze 
gesteund. Elke keer opnieuw werd men door 
haar met een tintelende glimlach ontvangen. 
Daarom treurt onze ganse muzikale familie bij 
haar heengaan op 7 januari. Moge ons 
medeleven een warme troost zijn voor haar 
kinderen en kleinkinderen. 
 
“Sterk en moedig, droeg je je lot, 
tot het afscheid van ons, het welkom bij God” 
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’t Leven is soms ook een feest! 
 
 
 
Ten huize Jef en Gilberte Roobaert blijft het feesten! Nog maar pas heeft Jef luisterrijk zijn 
diamanten jubileum als muzikant gevierd of het is alweer raak. Dochter Claudine en Freddy, 
Roobaert en Danau, het onvolprezen Sanseveria-paar, dat onlangs (zie Naklanken 7) nog 
verklaarde ‘een feestelijk leven vol muziek maken’ te beleven, zijn – eindelijk, zeggen de 
muziekvrienden aan de toog – in het spreekwoordelijke bootje gestapt. Meer dan twintig jaar 
samen, gebonden en verbonden door de muziek, muziek luchtverfrissend als de gelijknamige 
plant, muziek vertrouwd met feesten, kleinschalig, grootschalig, maar steeds gezellig.  
 
Herhalen we hun eigen woorden? ‘Leven, een feest’. Zeer warm wordt hun dat gewenst, door 
alle medemuzikanten en alle fanfaresympathisanten, in lengte van dagen en nachten! 
    
 
 

 
 
 
 
En nog stopte het feestgedruis ten huize Jef niet. Op 22 november 2010 immers, uitgerekend 
op de naamdag van Sint-Cecilia, werden Gilberte en Jef een generatie verder opgestuwd door 
de geboorte van Lowie, de zoon van Claudine’s dochter Isabelle Bosmans en Brecht 
Kestemont. 
 
Voor de jonge toekomstige muzikant, voor zijn ouders, grootouders, Gilberte en Jef, en tante 
Dorien: hartelijke wensen van voorspoed en geluk! 
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Herman Dewit zet Gooik in kleur en klank! 
 
Op vrijdag 29 oktober 2010 had in De Cam te Gooik de voorstelling plaats van het kunstboek 
‘Gooik in kleur en klank’, 160 bladzijden rijk, met aquarellen en tekeningen van muzikant-
aquarellist Herman Dewit. Een cd, volgespeeld door ‘t Kliekske’, zorgde voor de klank in het 
boek. In het voorwoord voor dit unieke boek volgde Willy Juwet het doen en laten, het kijken 
en zien van de beeldende kunstenaar in Herman.  
 
Een avond lang waren de muziek en Herman de hoofdrolspelers. Het decor werd gevormd 
door een selectie aquarellen en tekeningen, een tentoonstelling waarvoor fanfarevoorzitter 
Willy een inleidend woord aanbood aan de massaal opgekomen fans van Herman, van ‘t 
Kliekske en van de Heemkundige Kring. 
 
 

 
 
      © Frank-Ivo Van Damme: Herman signeert zijn kunstboek. 
 
 
 
Menkampioenen: meeslepend als muziek… 
 
In september jongstleden werden de paarden- en ponyliefhebbers verzameld te Courrières om 
de Belgische kampioenschappen Mennen te beleven. Paarden en pony’s werden er de weide 
ingestuurd met hun baasjes, hun vrienden van oneindig geduldig opgebouwde oefenritten. 
 
In de categorie éénspan-paard CAN-1 werd Pieter-Jan Brynaert, Hollandstraat 22,  
vice-Belgisch Kampioen. Alleszins een heerlijke kroon op een dierenvriendelijke passie… 
 
Te noteren: In de categorie Tweespan-pony CAN-1 werd zijn gebuur Marc Van der Speeten, 
Hollandstraat 13, zelfs Belgisch Kampioen! In ons Holland zit aardig wat talent! 
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De kroniek van ‘t muziek 
 
 

Uit de agenda 
 
 

 
 
 
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober zouden, traditioneel, gezellige dagen worden voor de ganse 
fanfarefamilie, met heerlijk tafelen en prettig bijpraten. En dat is het ook geworden. Allen de 
weergoden kwamen op zaterdag een stevige stok in de wielen steken. Met onweerwind en 
kille vroege herfstbuien poogden zij zelfs de felste supporters van onze harmonie weg te 
houden uit het vertrouwde Jagershof. Maar binnen was het heerlijk warm, én droog. Maar 
binnen was er ook spijs en drank, goddank, en zoet de weerwraak op die ellendige 
weermakers. Op zondag was de wraak nog zoeter en kwamen de getrouwen proeven en 
genieten van wat kok Marcel en zijn ploeg alweer op tafel brachten, verzorgd, verfijnd en… 
vlot! Een gemeende dank aan de werkers en de proevers!  
 
Een zeer onschuldige hand zorgde voor de volgende laureaten van onze ‘gratis tombola’: 
 
Pierre Dedoncker, Stien Everaet, Estelle Feldbusch, Pascal Musch, Agnes Roobaert, Jan Van 
Cleemputte, Jean Vandenbranden (Halle),  Etienne Van Sinay en Arne Vellemans. 
 
 
 

 
 
 
De traditionele Kesterse 11 novemberviering had dit jaar plaats op zondag 14 november, 
tijdens en na de kerkdienst van half tien. De organisatie was in handen van het 
gemeentebestuur, het bestuur van de Dorpsschool, de parochieploeg en de Koninklijke 
Fanfare. Een volle kerk aanwezigen, steeds meer jongeren incluis, was getuige van een 
verzorgde viering, opgeluisterd door onze muzikanten, bijgewoond door de families van oud-
strijders en overleden muzikanten, door leden van het gemeentebestuur, de schooldirectie en 
delegaties van SATCOM en het Pajottenlands Politiekorps.  
 
Omwille van het aanhoudende regenweer werden de hymnen in de kerk gespeeld, 
indrukwekkend in hun vernieuwde bewerking. Marjolijn (Deridder) weliswaar trotseerde het 
gure natte weer (onder Elke’s paraplu), hierin gevolgd door alle aanwezigen, om tijdens de 
bloemenhulde bij het monument der oud-strijders, een aangrijpende Last Post te laten klinken. 
Kippenvel en tranen! Dit moment mag een dorp nooit laten verloren gaan…. 
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Op zaterdag 27 november zou Sint-Cecilia gevierd worden, een aloude gewoonte, maar dit 
jaar in een nieuw kleedje. Dit jaar werd het bovendien ingepast in de gemeentelijke actie 
November=Cultuurmaand. Maar het reglement stelde een voorwaarde: twee verenigingen 
zouden zorgen voor één activiteit. Daarom werd gekozen voor een samengaan met OKRA-
Kester, een logische keuze, door twee besturen hartelijk bevestigd. En het werd een echt feest, 
Cecilia ter ere. 
 
In een cultureel programma vol afwisseling kreeg de muziek de eerste viool. In beperkte 
groepen, ingedeeld per instrument, traden al onze muzikanten uitdrukkelijk naar voor. De 
fluitisten openden de avond met Händel en Mozart, Het klarinettenensemble bracht werk van 
Mozart (Symphony nr 40) en Tsjaikovsky (Bloemenwals). Het saxofoonensemble met een 
naam, Limelight, een echt indrukwekkend geheel met hun alten, tenors en bariton, brachten 
sfeer met ‘A swinging safari’ en met hun ‘Banana boat’. De kopers bleven niet achter en 
brachten, met volle goesting, een ‘Ode an die Freude’, het ware motief van de avond, en een 
laaiende ‘Kalinka’. En toen werden alle instrumenten veilig opgeborgen speeltjes en alle 
muzikanten volwaardige leden van het percussie-ensemble (met de veelzeggende naam 
‘Meptrop’), dat zoveel bijval kreeg op het jongste lenteconcert. Ook nu weer was de ‘Man in 
the square’ duidelijk aanwezig. Men heeft hem gehoord tot ver buiten ’t Jagershof.  
 
Inmiddels had een vlotte Stijn Heyvaert zijn strepen al verdiend als presentator en kwam de 
poëzie uitgelezen aan bod: de Bosnische dichter Mak Dizdar (in vertaling van Bert Decorte) 
met zijn gedicht ‘De blauwe rivier’ (zie p. 16) en Guido Gezelle met zijn liefdesgedicht ‘Dien 
avond en die rooze’ (dit laatste met gitaarbegeleiding door Freddy). Twee momenten van 
poëtische rust en  mysterie. Daarop volgde een uniek en innig moment, alleszins voor 
saxofonist en kunstschilder Jef Van Diest, met de vernissage van zijn beperkte doch inmooie 
tentoonstelling van zeven schilderijen, een zaalwand lang, een tastbare vorm van poëzie. 

 
 

            
      Magda Hendrickx, voorzitster OKRA                                        Stijn Heyvaert, presentator van dienst 
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Maar belofte maakt schuld. Het programma beloofde zangstonden… Met een enthousiast 
meegezonden lied van Noordkaap, in een arrangement van dirigente Dorien, besloot onze 
harmonie haar avond. Hoe kon het anders dan een (h)eerlijke liefdesverklaring aan alle 
aanwezigen: ‘Ik hou van u…’. 
 
En toen kwam de verrassing: Met Jef Roobaert (accordeon), Jef Van Diest (altsax), Freddy 
Danau (gitaar) en Marcel Vellemans (slagwerk) trad ons ‘klein muziekske’ op het podium en 
werd het een lange zangstonde, een avond lang… Lang nagenieten, noemt men dat! 
 
En OKRA zal u vragen? Voor er één noot werd gespeeld en lang nog nadat de laatste was 
geblazen, zorgden de Okra-leden voor de allernoodzakelijkste drank, voor heerlijk gebak, 
taarten, rijstpap, in overvloed. Zo is het altijd geweest ter ere van Sint-Cecilia en haar adepten, 
een combinatie van muziek en feesten, eten en drinken en leute, in alle eer en deugd. En 
deugd hebben alle aanwezigen aan deze avond beleefd. Honderd keer werd het bevestigd! 
 
 
 
 

 
 

   Restaurant & Traiteur, Lenniksestraat 65 te 1755 Oetingen 
   054/56 81 07  fax 054/56 80 36  www.’tkreukeltje.be 
     info@’tkreukeltje.be   
    
    
 
 

 
 
 
Een witte Kerst is het geworden, een witte kerstmaand zelfs! Was het van het goede een 
beetje teveel en waren de hindernissen  op de weg voor sommigen onneembaar, tijdens de 
viering, met tweederde van onze harmonie present, werd het weer genieten van de muziek. 
Vooral onze kopers hebben zich laten gelden, in aantal en met een machtige prestatie! De 
warme klanken hangen nog altijd in de nu verlaten kerk.  
 
En na de viering was het dorpsplein, en meer bepaald de stoep van Anne-Mie, alweer de 
uitgelezen ontmoetingsplaats voor een opkikkerende borrel, een beker zielsverwarmende  
glühwein en, zoals het op dergelijke dagen past, een hartige uitwisseling van gemeende 
kerstwensen.  
 
Zo moge het nog vele jaren blijven… 
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Op de agenda 
 
 

 
 
De eerste grote afspraak in ons jubileumjaar met al wie de harmonie een warm hart toedraagt, 
is gepland voor zaterdag 26 maart 2011 om 20 uur in zaal ’t Jagershof, Bruneaustraat 36 
te 1755 Kester. 
 
Die avond zullen de muzikanten de strafste klanken uit hun instrumenten toveren om, zoals de 
vorige jaren, van die concertavond een muzikaal feest te maken. Dorien heeft al maanden een 
jubelprogramma opgesteld en ,week na week, schaaft zij werkintensief aan de uitvoering 
ervan.  Het thema van het concert wordt Muziek van het Witte Doek. De film, ons zo nabij 
door alle technische mogelijkheden van vandaag, heeft een onuitputtelijk arsenaal aan fijne, 
gevoelige, schitterende en grandioze muzikale monumenten, zodat het voor elkeen een 
verrassende en verwarmende lenteavond zal worden. Beloofd! 
 
 

 
 
Een volgende belangrijke afspraak volgt in het najaar. Na het succesrijk optreden in De Bosuil 
te Jezus-Eik op 18 maart 2007 dient onze harmonie zich opnieuw te tonen aan de jury van het 
Provinciaal Toernooi. Voor de muzikanten, de dirigente en het bestuur is dit toernooi meer 
dan een verplicht nummer om in orde te zijn met de reglementering inzake erkenning en 
subsidiëring. Het is een muzikale uitdaging, een prikkel om een gave prestatie af te leveren, 
een prikkel die wekenlang de repetities zal animeren, hier en daar wat zenuwachtigheid zal 
veroorzaken, maar vooral het gezellige samen-musiceren een pittige por naar perfectie zal 
inblazen. Aan het resultaat twijfelen we al lang niet meer. Behaalde de Koninklijke Fanfare 
Sint-Martinus uit Kester op die zonnige zondag van vier jaar geleden ‘de grootste 
onderscheiding’, dan zal zij, gerijpt en gegroeid in aantal en talent, onder Doriens gestrenge 
hoede, zeker niet minder hoog scoren. Wij wachten met gerust gemoed op de precieze datum 
en de gekozen locatie. 
 
 

 
 
Maar ondertussen tuimelt het jubileumjaar ‘165’ de mooie maanden in, de lente en de zomer, 
de paasdagen en de kermisdagen. De jubileumeditie van ons jaarlijks concert zal amper 
uitgezongen zijn of de straat zal lokken, voor optochten en processiemarsen. Helaas zal men 
eind april afscheid moeten nemen van Eva en Bruno, week na week in ’t Jagershof de trouwe 
en warme gastheren voor onze muzikanten en hun supporters. Zij slaan een boeiende 
bladzijde om, een bladzijde ten dele door de harmonie geschreven. Een hartelijk woord van 
dank is in dit nummer van Naklanken op zijn plaats. Er komt echter een dag waarop hun dit 
heel duidelijk en alleszins luid genoeg zal worden herhaald!       
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In de aanloop naar ons jubileumjaar 2011 keken wij in Naklanken 14 terug naar de mensen  
die in 1846 onze ‘Société des fanfares St Martin’ te Kester hebben gesticht. Wie ze zijn, 
weten we niet. Daarom, als eer- en dankbetoon, noemen we alle gezinnen die toen in Kester 
woonden. Graag blijven we ook in dit nummer hun beroep vermelden, omdat de lezers het 
uitdrukkelijk waardeerden en vragen.                     

Wordt uiteraard in de volgende Naklanken vervolgd… 
 
 
Nog altijd op ‘De Plaetse’ (hierna duidelijk uitgebreid naar de eerste kronkels van de 
Patattestraat)  
 
Ursmarus Vanhassel (dagloner) en Barbara Penninckx (spinster) 
Theodorus Lamberigts (schaapherder) en Maria Anna Vanderplancken (spinster) 
Joannes Francis Vander Eeckt (landbouwer, gemeenteraadslid) en Maria Catharina De Coster 
Jan Baptist Verhassel (landbouwer) en Josephina Timmermans (landbouwster) 
Jan Frans Notaert (onderwijzer) en Anna Maria Kestemont (spinster) 
Adrien en Philippine Vanderplancken (broer en zus, landbouwers) 
 
Op ’t Kesterveld 
 
Carolus Van Dorslaer (dagloner) en Maria Anna Timmermans (dagloner) 
Cornelius Vanderperre (landbouwer), wnaar 
 
In de Molestraat (omstreeks 1860 was dit het huidige Utveld) 
 
Jan Baptist Van Rossom (wagenmaker) en Joanna Catharina Merckx (spinster) 
Petrus Frans Van Lierde (landbouwer) en Maria Josepha Beeckmans (landbouwster) 
Petronilla Borremans (spinster), wwe 
Philippus Van Lindhoudt (boereknecht) en Joanna Catharina Vanhassel (spinster) 
Anna Catharina Coppens (dagloonster) 
 
In de Extraet (omstreeks 1860 was dit de huidige Molenstraat) 
 
Petrus Joseph Berckmans (landbouwer) en Anna Theresia Bellemans (landbouwster) 
Jacobus Vanderperre (herbergier), wnaar 
Jan Baptist Vanbeginne (dagloner) en Anna Catharina Carlier (dagloonster) 
Jan Baptist Plasschaert (landbouwer) en Anna Maria Carlier (landbouwster) 
Franciscus Seghers (kleermaker) en Joanna Maria De Smet (spinster) 
Petrus Joannes De l’Arbre (geneesheer) en Joanna Catharina Berckmans 
Jan Baptist De Tobel (dagloner) en Joanna De Smedt (spinster) 
Adrianus Vandevelde (dagloner) en Joanna Maria Claes (spinster) 
Jan Baptist Haus (landbouwer) en Catharina De Smedt (spinster) 
Ferdinand Mot (kuiper) en Francisca Vandeleene (spinster) 
Jacobus Vanderperre (landbouwer), weduwnaar van Maria Theresia Peeters 
Jan Baptist Merckx en Anna Maria Seghers (spinster) 
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Jan Baptist Van Bever (landbouwer) en Maria Anna Van Nimmen (landbouwster) 
Joannes Josephus Laroche (landbouwer) en Theresia Van Nimmen (spinster) 
Joannes Josephus Nerinckx (landbouwer) en Maria Catharina Van Nimmen (spinster) 
Jan Baptist Van Nijvel (dagloner) en Joanna Catharina Pierreux (spinster) 
Franciscus Breynaert (dagloner) en Elisabetha Steens (spinster) 
 
In Swaentjen (omstreeks 1860 was dit de huidige Ekstraat) 
 
Nicolaus Petrus De Coster (dagloner) en Joanna Theresia Bellemans (dagloonster) 
Petronella en Joanna De Smedt (dagloonsters) 
Judocus Bellemans (dagloner) en Anna Maria Bellemans (spinster) 
Franciscus Bellemans (dagloner) en Joanna Catharina De Maeseneer (dagloonster) 
Carolus De Meuter (dagloner) en Theresia Vanderheyden (dagloonster) 
Jacobus Vierendeel (dagloner) en Maria Catharina Moons (dagloonster) 
 
In de Ravendaelstraet 
 
Joanna Maria Treuttens (z.b.) weduwe van Judocus Vanolder 
Henricus Van Bellinghen (dagloner) en Anne Marie Pletinckx (spinster) 
Carolus Pletinckx (dagloner) en Joanna Catharina De Maeseneer (dagloonster) 
Petrus Cornelis (dagloner) en Maria Elisabeth Verdoot (spinster) 
Jacobus Van Eckenrode (dagloner) en Rosalia Vanderheyden (dagloonster) 
Guillielmus Van Laethem (dagloner) en Anna Maria Tondeurs (dagloonster) 
Maria Catharina Luyckx (spinster), weduwe van Carolus Luyckx 
Nicolaes Brysens (landbouwer) en Maria Theresia Vanderstokken (landbouwster) 
Egidius Vanderstokken (landbouwer) en Maria Theresia Roobaert (spinster) 
Petrus Cornelis Nerincx (dagloner) en Joanna Catharina Vanbever (dagloonster) 
Jan Baptist Van Nijvel (houtzager) en Maria Theresia Pierreux (spinster) 
 
In de Plutsingestraet 
 
Maria Catharina Detrez (landbouwster), weduwe van Joannes Vekens 
Joannes Franciscus Beeckmans (landbouwer) ongehuwd. 
 
In Termolleken 
 
Henricus Langendries (landbouwer) en Maria Christina Claes (landbouwster) 
 
Op de Geylinck 
 
Henricus Breynaert (hoeveknecht) en Christina Cornelis (spinster) 
Jan Baptist Oplichtenberg (dagloner) en Maria Catharina Mot (dagloonster) 
Carolus Seghers (dagloner) en Maria Borremans (spinster) 
 
 (wordt vervolgd) 
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA – trefpunt Kester 
Michel Doomst, burgemeester  
Inge Jacobs, schepen - Langestraat 33A, Kester 
Jos Walravens – Molenstraat 33, Kester 
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, Kester 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Century 21 VMT  NV – 1740 Ternat, Assesteenweg 243 (0473/74 19 12) en  
         1755 Kester, Edingsesteenweg  
n.v. Olympia,  – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)          
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (                           ) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg  268 (054/56 76 67) 
Marc Noël, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61) 
Restaurant ’t Kreukeltje – Oetingen, Lenniksestraat 65 (054/56 81 07) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat  
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Architectenbureau Simon De Boeck – Gooik, Strijlandstraat 57 (0494 81 30 62) 
Romaine Van der Eeckt, Kester, Warandestraat 50  
Wijnhandel Terlinden - Herfelingen,Terlindenstraat 16 (02/396 22 61 of  0474/599 888) 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Decoster, Groothandel Bouwmaterialen – Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71) 
Cyclo Cosyns  - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Beenhouwerij Jos - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (nieuw adres!) (054/56 73 27) 
Verzekeringen Pierre Bouteille bvba – Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 200 gezinnen! 
 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt! 
 
Beste leden: vergeet het niet aub: we zoeken nog steeds oude foto’s die  

verband houden met onze fanfare. Al gevonden? 
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Poëzie is ook muziek... 

      muziek is ook poëzie. 
 
 
De blauwe rivier 
 
     Max Dizdar (Bosnië) 
     Vertaling Bert Decorte (uit het Frans) 
     Poëziefestival van Struga 1964. 
 
 
Niemand weet waar zij is 
We weten weinig maar weten gewis 
 
Voorbij de bergen voorbij de vallei 
Voorbij de zeven voorbij de acht 
 
En verder nog en erger nog 
Voorbij de uitgeputten voorbij de verscheurden 
 
Voorbij de meidoorn voorbij de doorn 
Voorbij de doodsreutel voorbij het juk 
 
Voorbij de voorspelling voorbij de twijfel 
Voorbij de negen voorbij de tien 
 
Nog meer voorbij en nog sterker 
Buiten de stilte buiten de duisternis 
 
Waar geen haan nog kraait 
Waar geen hals nog draait 
 
Zwarter en heviger 
Voorbij de geest en voorbij God 
 
Daar is een blauwe rivier 
Breed en diep 
 
Wel honderd jaren breed 
en duizend eeuwen diep 
 
Aan zijn lengte denk ik niet 
Onpeilbare duisternis 
 
Er is een blauwe rivier 
die we allen over moeten. 
 


